
Jacqueline, Henk en Monica verhuisden alle drie naar Wallonië. 
De een voor werk, de ander voor de liefde. Inmiddels zijn ze er  

zo ingeburgerd dat ze er never nooit niet meer weg willen. 
I N T E R V I E W S :  R E N É E  B R O U W E R  |  B E E L D :  M A A R T J E  E L A N T S

dé move van mijn leven!’

 
‘Ik verhuisde 

naar Wallonië 

3 X  Z U ID WA A R T S
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HENK
“Het begon allemaal in het Noord-Hollandse 
Nieuw-Vennep. Daar woonde ik ruim dertig jaar 
geleden en vanuit die plaats begon ik voor tour-
operators reizen en activiteiten te organiseren. 
Vaak waren het kanoweekenden in Wallonië en de 
Eifel, maar soms regelde ik ook tripjes naar de rest 
van Europa, naar zo’n 34 bestemmingen. Via het 
werk ontmoette ik mijn vrouw Inca. Omdat er 
naast het wildwaterkanoën steeds meer vraag 
kwam naar mountainbiken, klimmen en abseilen 
in Wallonië en de Eifel, begon ik die activiteiten 
ook te organiseren. En ja, daar waren natuurlijk 
instructeurs voor nodig. Inca was een van deze 
begeleiders, we werden verliefd op elkaar. 
In 1996 verhuisden we samen naar Trois-Ponts, 
een kleine gemeente in de provincie Luik met 
ongeveer 3000 inwoners. Opeens hadden we een 
groot huis met heel veel eigen grond. Dat was wel 
even wat anders dan een Vinex-wijk in de 
Haarlemmermeer. Omdat mijn doelgroep zich 
vooral in Nederland bevond, hield ik mijn kantoor 
in Nieuw-Vennep aan. In de midweken ging ik 
twee tot drie dagen naar kantoor in Nederland en 
verder was ik in de Ardennen. Inca werkte mee 
aan de uitvoering van de reizen. In 1998 waren we 
ouders van een zoon geworden, daarna volgden 
een meisje en nog een jongen. Zij groeiden op in de 
Ardennen en hebben altijd weinig met Nederland 
gehad. Op zich best logisch, want ze hebben er 
nooit gewoond. Die drukte en dichtbebouwde 
plaatsen zoals in Nederland kennen zij dus hele-
maal niet. En ik moet zeggen: als ik in Nederland 
ben om bijvoorbeeld vrienden of familie te bezoe-
ken, moet ik ook altijd weer even wennen. Het is 
misschien maar twee uur rijden, maar de dyna-
miek in de Randstad is zo anders dan die in de 
Belgische Ardennen. Als je op een zonnige dag in 
de duinen van bijvoorbeeld Noordwijk gaat moun-
tainbiken, ziet het zwart van de mensen. Hier kom 
je op zo’n zelfde dag bijna niemand tegen. Er is 
hier veel meer ruimte, natuur en rust. Daarnaast 
vind ik de mensen in Wallonië supervriendelijk. In 
Nederland is iedereen meer op zichzelf, in Trois-
Ponts is de sfeer gemoedelijker. 

Inmiddels ben ik zo’n elf jaar eigenaar van Val de 
Wanne, de langste skipiste van België (ongeveer 
één kilometer – red.). Omdat ik als reisorganisator 
vroeger veel op pad was om leuke locaties te  
vinden, kwam deze plek in 2011 op mijn pad. De 
skipiste stond te koop. Ik zag het niet meteen zitten 
maar door de crisis moesten we noodgedwongen 
onze bakens verzetten. Ik besloot een bod te doen 
en voordat ik het wist, was ik de nieuwe eigenaar 
van Val de Wanne. Iets waar ik erg trots op ben, 
want het is echt een prachtig gebied. Het hele jaar 
bieden we in Val de Wanne een heleboel leuke 
activiteiten aan. Denk bijvoorbeeld aan het groot-
ste houten doolhof van Europa, downhillkarten  
op de skipiste en downhillsteppen door het bos. 
Ook skiën en snowboarden ontbreken natuurlijk 
niet. In de winter is het hier één groot sneeuw-
paradijs en ideaal om er op je ski’s of snowboard 
op uit te gaan.  
Sinds ik uitbater van de skipiste ben, is er best wat 
veranderd in mijn leven. Zo heb ik mijn kantoor  
in Nederland in 2017 vaarwel gezegd en werk ik 
alleen nog maar vanuit Wallonië. Eén keer in de 
twee maanden ga ik even op en neer naar 
Nederland – een heel stuk minder dan ik eerst 
deed. Heimwee naar Nederland heb ik niet. 
Terugverhuizen is voor mij dus zeker geen optie,  
ik zou niet weten wat ik daar te zoeken heb. Mijn 
gezin, mijn huis en mijn werk: alles bevindt zich 
in de Belgische Ardennen, dus voor mij is dit mijn 
thuis. Bovendien: welke Nederlander kan nou  
zeggen dat hij een eigen skipiste heeft? Dat is toch 
een droom die uitkomt?!”  

‘  Terugverhuizen naar  
Nederland is geen optie,  
dit is mijn thuis’

Henk Bleijenberg (1960) verhuisde in 1996 naar de Belgische Ardennen voor werk. Sinds 2012 is hij eigenaar 
van Val de Wanne, een skipiste met een outdoor-activiteitencentrum in de provincie Luik.
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JACQUELINE
“Mijn man Marc is militair. Om de paar jaar wisselt 
hij van functie en in 2019 werd hij in het Belgische 
Bergen gestationeerd in het centrale commando-
centrum van de NAVO. Omdat we in Den Haag 
woonden, besloten we elkaar elk weekend op te 
zoeken. Al snel bleek dat niet zo’n succes, want we 
stonden continu in de file. Daarom besloot ik in 
2020 ook naar Bergen te verhuizen. Een grote 
beslissing, omdat ik er mijn werk als officemanager 
voor moest opzeggen. Iedereen in mijn omgeving 
was verbaasd, maar ik had het ervoor over. Ik  
wilde gewoon graag bij Marc zijn. 
Met z’n tweeën vonden we een leuke cottage op  
het platteland, onderdeel van een oude boerderij 
uit 1723 met heel veel charme. Terwijl Marc door-
deweeks aan het werk was, richtte ik me op de 
inrichting van onze woning. Ook schreef ik me in 
voor een cursus Frans en ging ik volop aan de slag 
met het plannen van onze bruiloft. Marc en ik  
wilden in 2022 graag in onze eigen tuin trouwen, 
dus daarvoor moest veel geregeld worden. 
Gek genoeg miste ik mijn baan in Nederland hele-
maal niet. Het was bijzonder hoe snel mijn nieuwe 
leven in West-Wallonië wende. Wel had ik vaak 
heimwee naar mijn sociale contacten. In Den Haag 
kon ik heel makkelijk even bij vriendinnen en mijn 
twee volwassen kinderen aanwippen, in Bergen 
kon dat dus niet. Uiteindelijk trouwden Marc en ik 
op 4 juni 2022. Het was een prachtige dag die we 
met al onze dierbaren uit Nederland vierden. 
Om daarna bezig te blijven, meldde ik me aan bij 
een koor op de militaire basis van Marc. Omdat  
het commandocentrum enorm groot is, vind je  
hier veel voorzieningen zoals clubjes, winkels,  
restaurants, internationale scholen en zelfs een 
bioscoop. Ik had nog nooit in een koor gezongen, 
het was echt iets buiten mijn comfortzone maar 
ergens dacht ik: waarom ook niet? Het was een 
mooie manier om nieuwe mensen te ontmoeten. 
Dat ik voor de Nederlandse uitgeverij Mo’media 
een Time to Momo-reisgids over West-Wallonië 
mocht schrijven, had ik nooit durven denken. Toch 
werd ik er via via wel voor gevraagd en door dat 
project ben ik echt van de streek gaan houden. 

Wekenlang bezocht ik allerlei musea, winkels,  
restaurants en bezienswaardigheden in de  
omgeving, zó leuk om te doen! Het schrijven was 
een ander verhaal – ik was er niet helemaal van 
overtuigd dat ik het kon, dus ik schoof het steeds 
voor me uit, maar na een aantal maanden zwoegen 
was het eindelijk klaar. En ik kan in alle eerlijkheid 
zeggen: West-Wallonië is een geweldige omgeving 
die echt het bezoeken waard is. 
Nederlanders denken vaak dat het hier grijs en 
grauw is, maar dat is hartstikke onterecht. Zo  
houden de Walen van een feestje, vooral bij dorps-
feesten loopt iedereen uit, en zijn ze ontzettend 
aardig en beleefd. Wat ik verder leuk vind om te 
zien, is dat veel Walen er bijzonder van gechar-
meerd zijn als ik Frans praat. Ik heb de taal aardig 
onder de knie en dat waarderen ze enorm. 
Overigens verontschuldigen ze zich ook vaak dat 
ze zelf geen Nederlands kunnen. 
Wat ik vooral aan Nederland mis, is Scheveningen. 
Als echte Hagenees ging ik er dagelijks naartoe, op 
mooie dagen verlang ik daar weleens naar. Maar 
me ooit weer settelen in Nederland zie ik niet snel 
gebeuren. In mei 2024 krijgt Marc namelijk een 
andere functie in Duitsland, dus tegen die tijd  
zullen we wéér gaan verhuizen. Ergens vind ik dat 
wel jammer, want ik ben net een beetje gesetteld 
in Bergen, maar ik weet zeker dat we er in 
Duitsland ook iets van zullen maken. Tot die tijd 
geniet ik volop van West-Wallonië en alles wat 
deze fantastische streek te bieden heeft!”  

‘ Door de reisgids die 
ik over West-Wallonië 
schreef, ben ik echt van 
de streek gaan houden’

Van het drukke Den Haag naar het rustige platteland in het Belgische Bergen. Niemand had deze verhuizing 
van schrijver Jacqueline Been (1966) verwacht, maar drie jaar geleden ging ze ervoor.

40



MONICA
“Ik was 21 jaar toen ik Nederland achter me liet 
voor een nieuw avontuur. Vlak daarvoor had ik op 
Corsica Michel leren kennen, een iets oudere 
Fransman op wie ik smoorverliefd raakte. We 
trouwden en samen reisden we door heel 
Frankrijk. Uiteindelijk settelden we ons voor zijn 
werk over de grens, in de Belgische provincie 
Henegouwen. Daar woonden we een tijdje totdat 
we ongeveer twintig jaar geleden naar de 
Maasvallei verhuisden. Michel ging toen net met 
pensioen en de Maasvallei vonden we altijd al een 
mooie streek. Ons vestigen in Nederland kwam 
niet ter sprake. Voor Michel was dat niet handig 
omdat hij zijn werk had en geen Nederlands kon. 
Zelf had ik er ook geen behoefte aan. Ik had mijn 
leven in een ander land opgebouwd, dus terug
verhuizen naar mijn geboorteland was niet iets 
wat ik mezelf snel zag doen. 
Na jaren als medisch kinderverzorger en boek
binder te hebben gewerkt, zocht ik in onze nieuwe 
woonplaats ook weer werk. In de krant stuitte ik 
op een vacature voor gids voor De Tuinen van 
Annevoie, een prachtige watertuin met fonteinen 
en watervallen. Er werd gevraagd naar iemand die 
z’n talen sprak (Frans, Nederlands, Engels en 
Duits), dus ik reageerde direct. Dolblij was ik dat 
ik werd aangenomen. Al snel werkte ik niet alleen 
als gids voor groepen bezoekers in de tuinen, 
maar ook als vertegenwoordiger op beurzen. Iets 

wat ik nog steeds doe. Daarnaast ben ik ook  
verantwoordelijk voor renovaties, de administratie 
en af en toe de souvenirwinkel. Heerlijk om te 
doen, het is echt een feestje om hier te werken. 
Hoewel ik inmiddels al met pensioen zou mogen, 
wil ik daar liever niet aan. Vooral omdat mijn man 
elf jaar geleden is overleden. Vier jaar later over
leed helaas ook onze zoon. Een zware en heftige 
tijd voor mij, maar mijn werk en mijn vrienden 
houden mij op de been. Omdat ik wel iets ouder 
word, werk ik nog zo’n dertien uur per week. Elke 
dag fiets ik veertig minuten langs de Maas naar 
mijn werk en geniet dan altijd van de omgeving. 
Natuurlijk zijn er in Nederland ook fraaie plekken 
om te wonen, maar dat is voor mij niet hetzelfde. 
Vooral omdat het leven in Wallonië een stuk  
rustiger is. Afgelopen zomer was ik in West
Nederland. Het was één hectische toestand waar 
ik thuis in België echt van moest bijkomen. 
Hier hebben we veel meer ruimte. De meeste  
mensen hebben een groot huis met een royale 
tuin, dat vind je niet zo snel in Nederland. Als ik 
mijn woning nu verkoop, zou ik er in Nederland 
waarschijnlijk een klein appartementje voor terug 
kunnen kopen. Dat wil ik dus echt niet. Om eerlijk 
te zijn, mis ik niks van Nederland. Oké, er woont 
veel familie, maar binnen twee uur rijden ben ik 
bij ze. Het scheelt dat zij het ook fijn vinden om 
naar mij te komen. Mijn huis is groot genoeg voor 
logees, er staat altijd een bed klaar. 
Bepaalde dingen meenemen uit Nederland is voor 
mij niet nodig. Ik heb een tijdje in de Côte d’Azur 
gewoond waar ik een aantal Nederlandse vrienden 
had. Als iemand dan naar Nederland ging, werd  
er altijd gevraagd of diegene nog iets moest mee
nemen, zoals hagelslag of pindakaas. Ik begreep 
dat nooit. We woonden toch in Frankrijk? Daarom 
leefde en at ik volgens de Franse cultuur. Dat is 
denk ik meteen een goede tip voor Nederlanders 
die ook willen emigreren: laat je leven in 
Nederland los. Leer de taal en pas je aan, want 
alleen zo kun je echt een nieuw leven in het 
buiten land opbouwen. In mijn geval is dat zeker 
goed gelukt, ik ga nooit meer terug.” ■

‘ Het leven in Wallonië is 
een stuk rustiger.  
Hier hebben we veel 
meer ruimte ’

Monica Goosen (1953) woont al bijna vijftig jaar niet meer in Nederland. Eerst verhuisde ze naar Frankrijk,  
daarna naar België. In de Maasvallei voelt ze zich helemaal op haar plek, vooral door haar werk als gids in  
De Tuinen van Annevoie.
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